Doelstelling kinderwerk

Kinderen zijn geliefd door God en vanuit die liefde willen we hen toepasbaar Bijbels onderwijs
aanbieden.

De geschiedenis van de Bijbel wordt verteld in de kinderdiensten en er wordt hen bijbelkennis
bijgebracht (in welke tijd speelt het verhaal, waar staat het in de bijbel, bijbelboeken leren,
bijbelteksten memoriseren). Dit alles moet zo worden aangeboden, dat het aansluit bij de
geloofsontwikkeling, waarbij wordt gelet op de woordkeuze, passend bij de leeftijd. Het is daarbij
ook belangrijk voorbeelden uit het dagelijks leven te noemen, uit de realiteit van nu, zodat kinderen
zich erin herkennen.

Toepasbaar

Wat weet je? (bv: God is te vertrouwen)

Nou en? (ontdekken dat als je op God vertrouwt, Hij aan jouw kant staat)

Wat nu? (ontdekken dat God wil helpen bij problemen in je leven)

Door op deze manier kinderen te vertellen uit Gods woord, mogen ze ontdekken dat de bijbel ook
voor hen geschreven is en dat ze Gods waarheden kunnen toepassen in hun leven.

Begeleiden

Kinderen begeleiden in groei naar een persoonlijke relatie met Jezus

Wij hebben de opdracht de kinderen ervan bewust te maken dat God van hen houdt en een relatie
met hen wil. Vanaf ongeveer 8 jaar willen we de kinderen bijbrengen dat ze vergeving nodig hebben
voor hun zonden en dat dat mogelijk is door het offer van Jezus die onze zonden heeft weggedaan.
De kinderwerkers kunnen vanuit hun eigen geloofsleven een voorbeeld zijn door te getuigen dat God
zonden vergeeft als je iets verkeerd hebt gedaan en daar berouw van hebt.

Toerusten

Kinderen toerusten zodat ze mogen leren leven vanuit hun christelijke identiteit.

We willen de kinderen voorleven en aanmoedigen Gods woord te lezen en te bidden (eventueel met
behulp van bijbelrooster of dagboek). Belangrijk daarbij is kennis bijbrengen over de opbouw van de
bijbel en het aanleren van de bijbelboeken. Als kinderwerkers willen we hen stimuleren om in
vrijmoedigheid te praten over het volgen van en geloven in de Here Jezus. Door het zingen van
liedjes willen we hen leren God te aanbidden en Hem te lofprijzen. Door tijd te nemen voor gebed in
de kinderdiensten willen we hen leren om in groepsverband te bidden.

Plezier

We willen plezier bieden

Door spel, liedjes, beweging, creatieve verwerkingen en veel afwisseling willen we de kinderen
plezier geven. De bijbel verandert niet, maar de tijd waarin we leven wel, dus van kinderwerkers
wordt verwacht flexibel te zijn, open te staan voor verandering en de manier van presenteren/
aanbieden aan te passen aan de tijd. Belangrijk is ook de kinderen te vragen wat ze leuk vinden.



Veiligheid

Lichamelijk:

De ruimte is zo ingericht dat het past bij de leeftijd van de kinderen.

Elke kinderwerker krijgt een link per mail om een gratis VOG aan te vragen. Daarmee kan worden
aangetoond dat hij of zij in het verleden niet iets heeft gedaan dat het kinderwerk in de weg staat. De
VOG is daarmee een belangrijk onderdeel van het preventie- en integriteitsbeleid van elke
vrijwilligersorganisatie. Door het actief voeren van een dergelijk beleid zijn kinderen in veilige
handen.

Emotioneel:

We zorgen voor structuur, regelmaat en duidelijkheid. De kinderen weten welke regels en afspraken
er gelden in iedere groep. (Er kan een protocol met de kinderen worden opgesteld voorzien van
ieders “handtekening”.) Kinderen mogen zich veilig voelen, ook als ze een rugzakje hebben, en weten
dat ze alles wat ze bezighoudt, mogen vertellen.

Geestelijk:

We moeten waken voor manipulatie. Kinderen mogen niet geforceerd worden in het maken van een
keuze waar ze nog niet aan toe zijn. De kinderen mogen weten dat het prima is als ze vragen en
twijfels hebben.

Geborgenheid

Een goede relatie tussen de kinderen en de kinderwerkers (door o0.a. positieve aandacht, tijd nemen
voor het kind, naar hen te luisteren) is belangrijk voor het geven van geborgenheid waardoor er
vertrouwen groeit bij het kind. Het is belangrijk dat de kinderwerkers belangstelling hebben voor de
leefwereld van het kind, hen serieus te nemen, hen te bemoedigen en te begeleiden.

Relaties

Onderlinge relaties door het kinderwerk stimuleren.

Om kinderen een ‘thuis’ te geven binnen de gemeente vinden we het belangrijk dat kinderen
vriendschappelijke relaties hebben binnen de gemeente. Om dit te stimuleren willen we kinderen
aanmoedigen om met andere kinderen te ‘spelen’ (of om te gaan). We willen ze hen bijbrengen dat
samenwerken en respect voor elkaar belangrijk is. Voor het opbouwen van vriendschappen is het van
belang dat de kinderen elkaar goed leren kennen. Dit geldt ook voor de kinderwerkers onderling.
Daarom zijn er af en toe activiteiten die worden georganiseerd buiten kerktijd te denken aan bijv.
sport en spel activiteiten of een picknick. Dit zal helpen om vriendschappen in stand te houden.

Talenten

We willen de kinderen aansporen hun talenten, die ze van God gekregen hebben, te ontplooien.

Elk kind is uniek en heeft talenten. Het is goed daarover te praten, ze die eventueel te laten
ontdekken en daar als kinderwerker enthousiast over te zijn. Daarnaast is het goed dat ze de ruimte
krijgen iets met hun talenten te doen tijdens een onderdeel van de kinderdienst (door bijv. toneel,
dans, muziek, organiseren/ bedenken van een onderdeel van de kinderdienst, een powerpoint
maken, een helpende hand zijn, creatieve werkvormen aanbieden, enz.).



Plaats

Kinderwerk heeft een belangrijke plaats in de gemeente. Kinderen maken deel uit van het lichaam
van Christus. Jezus roept ons op de kinderen bij Hem te laten
komen. (Mat. 19:14).

De kinderen maken deel uit van de gemeente, ze zijn de toekomstige volwassenen van de kerk en
daarom is het belangrijk dat ze zichtbaar zijn binnen de gemeente:

Gemeenteleden worden regelmatig op de hoogte zijn gebracht van de gang van zaken binnen het
kinderwerk. Dit kan bv door de bestuurspost of een kort woord vanaf het podium.

Er wordt voor hen gebeden.

Kinderen laten vanaf het podium van zich horen d.m.v. bijv. een lied, toneel, dans, een gedicht, enz.
Er is voldoende geld beschikbaar om de kinderen een goed programma te kunnen bieden.
Voorganger en/ of oudsten komen af en toe langs in de kinderdienst om de sfeer te proeven, op de
hoogte te zijn van wat er speelt, de kinderen te leren kennen en hun belangstelling voor hen te
tonen.

Af en toe een dienst verzorgen waarin het kind ook een belangrijke rol speelt (bijv. uitnodigen
externen).

Ouders

We willen graag dat ouders betrokken zijn bij het kinderwerk

Wij vinden het belangrijk dat ouders nauw betrokken zijn bij het kinderwerk, daarom willen we hen
informeren d.m.v. een ouderbijeenkomst en een nieuwsbrief die minimaal 4 keer per jaar per groep
wordt verspreid. Wij vinden het belangrijk om te vragen aan ouders of er bijzonderheden zijn m.b.t.
hun kind (te denken valt aan rugzakkind, PDDnos, ADHD) en zijn bereid adviezen op te volgen.

Na de kinderdienst willen we gelegenheid bieden voor het stellen van vragen zowel door
kinderwerkers aan ouders als door ouders aan de kinderwerkers, bijv. over hoe hun kind de
kinderdienst ervaart. Door het aanbieden van al deze mogelijkheden willen we de ouders ervan
bewust maken dat hun inbreng en betrokkenheid nodig is.

Incidenteel willen we een beroep kunnen doen op ouders voor taken zoals bijv. inrichting of
schoonmaak kinderruimte.

Gehoord en gezien

Het is belangrijk dat kinderen gehoord en gezien worden door de gemeenteleden en -leiding.

Deut. 6:4-9 (NBG)

Hoor, Israél: de Here is onze God; de Here is één! Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw
hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij zult
het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg Zzijt,
wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat. Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden en het
zal u een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn, en gij zult ze schrijven op de deurposten van uw huis
en aan uw poorten.

In dit vers spreekt God en geeft Hij een opdracht voor het hele volk: HOOR ISRAEL. Dit is uit te leggen
als een opdracht voor de gehele gemeente.

De gemeente is medeverantwoordelijk voor de geloofsopvoeding en geloofsontwikkeling van de
kinderen.

Door het organiseren van gezinsdiensten, preken over geloofsopvoeding en regelmatig aandacht



voor de kinderen in de dienst d.m.v zingen van kinderliedjes of het voordragen van versjes,
organiseren van kerstmusical, toneelstukjes of muzikale bijdragen zullen kinderen gehoord en gezien
worden door de gemeenteleden en -leiding.

Gepubliceerd op: 15-06-2018



